
Oud zeer 

 

 

In gedachten ben ik vaak bij een graf 

maar iets levends brengt mij er van af 

De dochters komen thuis met hun vrind 

mijn zusters dochter krijgt haar eerste kind 

In de kruinen van de kerkhofbomen 

ruist de wind zijn lentetonen 

Dit is verdriet van lange duur 

het maakt veel zoete dingen zuur 

 

Het blijft voor mij altijd oud zeer 

maar de seringen bloeien weer. 

 

 

An Cuijpers 

Februari 2013  

 


