
Vreugde 

 

 

Winter 

 

Alles rondom is wit 

Het laat zich niet temperen 

door grauwe luchten 

zwaar van bottenkoude nevel 

Nee zelfs als de zon niet schijnt 

blinken lokken fluisteren de wittinten 

 

Dan vliegen met de lichtheid van blaadjes 

de koolmeesjes pimpelmeesjes  

roodborstjes mussen merels 

mijn dag binnen 

Ze schijnen zon 

Hoe kan ik ooit nog somber zijn? 

 

Springlevend zijn hun  

warme lichaampjes  

in de vrieskou 

Luidruchtig kwetteren ze  

tegen vetbollen en zaadjes 

van hun bestaan 

 

Ze kleuren ze trillen ze proeven de tuin 

Hoe kan ik ooit nog somber zijn? 
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