
In het wilde woud 

 

 

In het wilde woud 

ligt een waterplas 

ze is al eeuwenoud 

toch is ’t als ligt ze er pas 

 

Een schitterde betovering 

als in een spiegelglas 

waarin een oude vrouw 

zich graag verjongen wou 

 

Maar de spiegel toonde geen mededogen 

en zo zag ze zichzelf met oude ogen 

geen sprookje maar realiteit 

en ze aanvaardt die werkelijkheid 

 

Die oude ogen drinken nog de schoonheid 

van de vijver in het wilde woud 

als je die schoonheid nog kunt genieten 

wat geeft het dan al ben je oud? 
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