Gedicht.

Soms zoek ik in mijn zakken
in het diepste van mijn tas
naar een papiertje, een velletje maar
gebruikt, misschien geleend
omdat ik al die woorden
niet wil verliezen, woorden
die als een blauwe lijn drijvend
een pad gronden door mijn geest
al die woorden die dreigen
achtergelaten te worden in

duisternis en vergeten.

Tijd die verloren voelt

Soms

wil ik woorden bewaren

om los te kunnen laten dat ik ze ooit bezat.
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