Verbijsterd

‘s Nachts als we slapen
zien we niet hoe

een drama zich afspeelt
in het bos achter het huis.
Het duivenpaar, opgeschrikt
door de wind, is gevlogen.
Het verwoeste nest ligt
op de grond. Met razend
geluid is de dennenboom
losgerukt uit de aarde

en wij sliepen.
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