
Dauw 

 

Een vroege zon kiert naar binnen  

strijkt haar licht over mijn dekbed 

zuchtend een draai…en nog een 

toch wint de aangebroken dag 

 

Sjokkend, met dikke ogen en een kop koffie 

begroet ik mijn tuin 

het verwelkte onkruid, de diepgroene mossen 

en afgestorven bladeren 

een bende, maar wat geniet ik van de 

sfeer die de nevel van parels 

alleen op dit uur geeft 

 

 

Annie Kessels 

April 2014 

 

 

 

 

 

 


