Welkomstgeschenk

Ik kreeg van mijn ouders, van ieder een part

van vader mijn schouders, van moeder mijn hart
dit welkomstgeschenk van onschatbare waarde
ontving ik bij het begin van mijn leven op aarde

mijn moeder droeg me veilig in haar schoot
die mij als peuter ook nog schuilplaats bood
later waren er kapers op de kust

broertjes en zusjes wilden ook worden gesust

na mij kwamen er namelijk nog zeven

ook hen werd dat welkomstgeschenk gegeven
dank zij onze ouders waren wij zulke boffers
zij schonken leven en dat kostte offers

omdat zij liefhebbende ouders waren
heb ik het leven als een geschenk ervaren
dat ik mag uitpakken elke dag

vanaf dat ik het levenslicht zag

ik gedenk mijn ouders in dankbaarheid
dat ze gelukkig mogen zijn in eeuwigheid.
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