
Gelegen op het gras 

dobber ik rond 

in ultramarijn blauw 

genietend als een zeeschildpad 

van kalm water 

 

ontspannen  op zachte 

zoete suikerspinnen 

wit als het verenkleed 

van een gans 

ontluchten wolken  

mijn hoofd 

verdwijnen gedachten 

met een welkom zomerbriesje 

 

oeverloze duik 

in hemelse sferen 
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