
Bolleboos 

 

 

Smachtend naar informatie 

leert hij onverminderd. 

Slechts door twijfels 

zo nu en dan gehinderd. 

 

Een buitenbeentje 

het stuudje van de klas. 

Soms zou hij willen 

dat hij gewoontjes was. 

 

Verloren in een groep 

getergd door onzekerheid. 

Inwendig groot verdriet; 

sociale gebrekkigheid. 

 

Zoekend naar bevestiging, 

een plekje dat hem past. 

Verlangend naar uitdagingen; 

zonder maatschappelijke last. 

 

Een mens, uniek individu; 

kind met eigen behoeftes. 

Laat het vooral leven 

met plezier; zonder besognes. 

 

Al klinkt het waanzinnig, 

het leven van bollebozen 

nooit zomaar vanzelfsprekend; 

gaat niet steevast over rozen. 
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