
Middellandse Zee 

 

 

Mijn water, vroeger blauw, 

kleurt nu troebel en grauw 

Mijn stranden zijn overvol 

 

met zoveel talen 

zoveel verhalen 

mensenlevens 

 

met zoveel doodstrijd 

zoveel slechtheid 

eeuwige schuld 

 

met zoveel weelde 

zoveel beelden 

onverschilligheid 

 

Ik heb maar één vraag 

 

 

Karin Vossen 
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