
Naaktslak 

 

 

Wat was de aanleiding van God 

om een naaktslak te creëren 

een vlaag van verstandsverbijstering, misschien 

maar voor de tuinier is dit echt niet te verteren. 

 

Zo'n vies, slijmerig, smerig ding 

vreet zich vol aan al mijn planten 

zelfs de Judaspenning laat hij niet met rust 

en dit klopt dus van geen kanten. 

 

Het zijdehoentje of Chabokippetjes 

die lusten de naaktslakken met huid en haar 

een respectabele hovenier beweert het, 

maar het is helaas niet waar. 

 

"Chabokippen nu te koop" 

 

zo'n rondlopend pluizig kipje 

dat was voor mij, de favoriet 

en spontaan, zo sprak de jongeling 

"Een naaktslak, oh, die eten ze niet.” 

 

God keek beschaamd naar benêe 

zijn beeld en gelijkenis was in alle staten 

dan bestrijdt ze! En..... menslievend 

en doe het wel met mate. 

 

Net als met de appel, 

die Eefje aan haar Adam bood 

"Bier" zo'n menslievende verleiding 

en.......daar gaan ze wel van dood. 
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