
 

Sloompie 
 
 
Onder het loof van het bladerdak 
bewoont de jonge Sloompie slak 
een deel van de vochtige ondergrond 
in zijn eigen huisje bol en rond. 
 
Hij overleefde reeds zijn puberteit, 
is nu op zoek naar een leuke meid 
om met haar een gezin te stichten. 
Welke griet zal er voor zwichten? 
 
In Sloompie ontbrandt het heilig vuur. 
Hij gaat in slakkengang op avontuur 
en op zijn allerdooiste gemak 
begint de tocht naar een vrouwtjesslak. 
 
Hij struint door het bos en over hei, 
doorkruist zelfs menige, sappige wei. 
De koeien fluisteren: “'t Is me wat, 
al weer zo' n slak op vrijerspad”.  
 
Dan kruipt hij over de asfaltweg, 
waar het noodlot roept, dat is zijn pech! 
Overreden door zo' n containerbak, 
sterft hij liefdeloos als snelwegslak. 
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