Naar het Cuypershuis

Op woensdag 6 juli 2016, bij een stralend zonnetje, zijn we op bezoek geweest in het
Cuypershuis, museum gewijd aan Pierre Cuypers, de beroemde architect uit Roermond. Voor
meer info over dit museum: http://www.cuypershuisroermond.nl/home.html

Hij is vooral bekend geworden van zijn ontwerpen van Het Rijksmuseum en Centraal Station in
Amsterdam. Op 22 mei 2015 is aan hem een prachtige aflevering gewijd in de tv-serie De lJzeren
Eeuw: http://www.npo.nl/de-ijzeren-eeuw/22-05-2015/VPWON 1226677

Er was een wisselexpositie en je kon heerlijk ronddwalen in het oude huis met onvermoede
gangetjes, trapjes en uitzichten. Je kreeg een mooi tijdsbeeld van de eeuwwisseling. Vooral de
moeite waard was de kamer met schilderijportretten en stamboom van de familie Cuypers. In de
tekenkamer en werkplaats van de architect ging je als vanzelf zo’n anderhalve eeuw terug in de
tijd, ook al door de prachtige foto’s die daar hingen. Ook onvergetelijk waren de supersterke
kopjes koffie in de lunchroom...

Wij hoopten stiekem een vermelding tegen te komen van het ontstaan van de parochiekerk te
Ospel, die is nl. ook door hem ontworpen. Helaas is dat bijzondere verhaal alleen terug te vinden
op de site van de parochie: http://parochieospel.nl/historie/ en in het jubileumboekje “100 jaar
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parochie Ospel” dat is samengesteld door pastoor Arts.

We hebben lekker bijgekletst, goed opgelet in het museum en inspiratie opgedaan. Natuurlijk
moesten we de dag besluiten met een heerlijk etentje in een Nederweerter uitspanning. Een
heerlijke dag!

Vol aandacht voor de wisselexpositie “Design in Nederland en Belgié:
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Onderonsje



Gipsbeeld en bijbehorende mal



Na hard werken is het natuurlijk goed eten!



