
Gebrekkige liefde 

 

“Dat klinkt inderdaad pijnlijk meneer Lus, hoe denkt u dat het komt?” 

 

“Nou ziet u dokter. Ik heb al jaren een heel erg leuke, lieve maar vooral mooie vriendin. 

Stapelverliefd ben ik op haar! Maar steeds als ik haar ten huwelijk vraag wijst ze me resoluut 

af. Hoe vaak ik ook op mijn knieën ga, ze lacht me compleet uit en zegt nog niet klaar te zijn 

om zich te binden. Gefrustreerd maar ook moedeloos word ik er van. De gevolgen zijn dus 

overduidelijk.” 

 

“Als u het mij zo rechtuit vraagt zou ik op zoek gaan naar een nieuwe vriendin in plaats van 

mijn beide knieën laten vervangen.” 

 

Hij slaakt een diepe zucht en veegt zijn ogen droog… 

 

 

 

Kort verhaal in 120 woorden 
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