
Voor mijn kleinkinderen 

 

’n gulle lach 

’n schalkse blik 

het wezen van een kind 

 

reikende handjes 

’n blij gezicht 

’t begrijpen dat ons bindt 

 

’n vieze toet 

vol energie 

’n kind met zoveel pit 

 

glinsterende oogjes 

vol kattenkwaad 

’n kleinkind, ’n kostbaar bezit 

 

 

Resi Faessen 

Februari 2008 

  



Struggle for life 

 

 

Melancholisch tolt 

het laatste volhardend 

blad aan de boom, 

door een kale tak 

vluchtig vastgehouden 

aan een zilveren draad 

van glimmende dauw. 

 

Plots steekt een windvlaag op en  

danst het veelkleurig 

herfstblaadje 

gracieus en bevallig 

naar beneden 

als een stervende zwaan 

 

 

Resi Faessen 

Oktober 2008 

  



Onbewust 

 

dansen mijn voeten 

op de tredverende bodem 

 

zien mijn ogen schimmige spookgestalten 

door het waas van de morgennevel 

 

horen mijn oren het kakofonische concert 

van de vele watervogels 

 

voelt mijn huid de wasemende  

vochtige ademing uit de grond 

 

drinkt mijn geest alle zintuiglijke indrukken  

die zweven boven het land van de Peel 

 

 

Resi Faessen 

Juni 2008 

  



Japanse trommelaars 

 

verwachtingsvol geroezemoes 

de deuren sluiten 

het licht wordt gedimd 

het doek gescheiden 

 

blinkende kleurige trommels lonken 

gespannen vellen nodigen uit 

 

opeens een kluwen elastische lenigheid 

sierlijke bevallig oosterse mystiek 

verborgen achter een verlegen glimlach 

 

de eerste slag gevolgd door aanzwellend geroffel 

feller opzwepend ritme 

het ranselen van de immens grote trommels 

geluid van oerkracht 

tussentijds het melancholieke klagen 

van een houten fluit 

 

glimmend verlaat de vrijgekomen energie 

de gladde lijven van de trommelaars 

om tot dreunens toe de harten 

van de toeschouwers te beroeren 

 

twee dansers in hun strijd tussen goed en kwaad 

de magische beul en de gracieuze geisha 

gevecht tussen hellebaard en bloem 

 

slotklanken  

explosie van applaus 

staande verering 

 

de gordijnen sluiten het spektakel buigen 

het licht is aan 

de deuren geopend 

 

zinsbegoochelende ervaring 

nagalm in mij 

 

 

Resi, maart 2008  

  



De danseres 

 

 

product van aarde en vuur 

ontstaan uit de verrezen as 

van verborgen mystiek 

 

plots oplaaiend en keurig 

opzwepend vol gloed 

’n moment explosief 

 

’t langzaam oprijzen 

uit de diepte 

gedragen door niets 

 

geboren is de danseres 

met haar waaierende rok 

van flakkerende vlammen 

 

’n eenheid geheel omhuld  

met kleurige kracht 

die leidt tot totale extase 

 

 

Resi Faessen 

November 2008 

  



Familiefoto’s 

 

In het onmetelijk uitspansel 

van mijn gedachten verlies ik me, 

buitel ik stuurloos rond 

 

De oude doden verstenen en verstillen,  

ze sterven af 

Kinderen blijven geboren worden, botten uit 

als lentegroen op frêle takken 

 

Ik plaats gebeurtenis na gebeurtenis, 

voeg gezinnen bijeen, 

ga flarden toekomst na 

die op het foto-moment nog onbekend waren 

Zo rangschik ik de gekleurde stukjes  

tot een caleidoscoop  

 

 

Langzaam kom ik weer terug  

naar van waar ik was vertrokken 

en drink mijn kop koffie in het hier en nu 

 

 

 

 

Karin Vossen 

27 juni 2008 

  



Zomerherinnering 

 

 

De hellende dag 

belooft een lange 

zwoele avond 

 

Parelende druppels 

Toscana Bianco vullen 

het gekoelde glas 

 

Kruidige lucht 

zweemt van verre 

overtreft de zilte geur 

 

Het zinderend gespetter 

van de vis 

gaat stilaan voorbij 

 

Tijd om te genieten van  

Risotte ai frutti di Mare 

rondom mijn kookeiland 

 

 

Annie Kessels 

September 2008 

  



Een zomerdag 

 

 

Loom hangt de middag 

 

en het droge zand 

van oude bospaden glinstert als stof 

op mijn huid 

 

Staalgrijs hangt de zware lucht 

 

De toren van een verre kerk 

prikt een gat 

in de plots bollende 

en strakdonkere hemel 

 

Verlangen hangt aan mijn lijf 

 

Het droge gras 

biedt een rustplaats aan 

Wij wachten en zien 

de regen voor hij valt 

 

 

Annie Kessels  

Oktober 2008 

  



Een concert van krassende kraaien 

Hun podia zijn de door de wind zwiepende takken, 

als de maaiende armen van een dirigent 

 

De zon maakt er een lichtspel bij 

en vanachter voorbij zeilende witte wolken 

straalt van tijd tot tijd wit winterlicht 

 

 

An Cuijpers 

November 2008 

  



Saamhorigheid 

 

 

Een gevoel van eenheid met je leefgenoten, 

samen veiligheid op straat promoten 

samen verantwoordelijk voor de natuur 

ook voor verre vriend en buur 

 

Dat uitdragen door al je daden, 

nooit je goede voornemens verraden 

maar doorgaan op ingeslagen wegen 

 

Wie goed doet, komt saamhorigheid tegen 

 

 

An Cuijpers 

November 2008 

  



Grafschriften 

 

 

Hier ligt een schipper begraven 

Zijn boot is nu in veilige haven 

 

Een elektricien deed zijn ogen dicht 

Hij wandelt nu in het eeuwige licht 

 

Een metselaar legde zijn laatste steen 

Het huis was af en hij ging heen 

 

 

An Cuijpers  

juli 2008 

  



Goed nieuws 

 

 

De wereld: een dramaserie elke dag 

als je de krant geloven mag 

Over het goede wordt bijna nooit bericht, 

de “goede kanalen” slibben zo dicht 

Het goede dat er is, moeten wij meer op gaan merken 

Dat zal onze levenskracht versterken! 

Want naast al die negatieve geluiden 

zijn er mooie dingen die het leven kruiden, 

zoals een heerlijk aroma doet met ons maal 

of een grapje in onze eigen taal 

 

Dus staat er weer een bedroevend bericht 

bedenk: het goede zorgt voor het evenwicht. 

 

 

An Cuijpers 

Mei 2008 


