In Memoriam A Cuijpers-Rutjens

Toch nog onverwacht snel, is zondag 21 juli 2024 “onze” An Cuijpers overleden, op 91-jarige leeftijd. Op
een zonnige maandagmiddag 15 juli daarvéér hebben wij haar nog kort kunnen bezoeken.

Samen met haar zus Mia Frenken-Rutjens, heeft An begin jaren 90 Poézieavonden georganiseerd in Ospel.
Van daaruit ontstond maart 1994 de SchrijversKring Ospel. An was niet alleen ons oudste lid, maar zeker
ook het productiefste! In die ruim dertig jaar, had ze voor (bijna) elke SKO-bijeenkomst wel twee gedichten
klaar, of het opgegeven woord nu “moeilijk” was of niet. Op die bijeenkomsten wachtte ze geduldig tot ze
aan de beurt was. Nadat ze vervolgens klaar was met voorlezen, keek ze vol verwachting en lachend de
club rond voor onze reacties. Die waren altijd enthousiast! De laatste paar jaar hielden wij de
bijeenkomsten bij haar thuis, in de kleine gezellige keuken. Dat gaf een extra sfeer aan de bijeenkomsten.

Behalve in de vier bundels van de SKO, heeft An ook in eigen beheer twee gedichtenbundels gepubliceerd:
“Kruimels van zoete en bitterkoekjes” en (samen met dochter Gerrie) “In de voetsporen van mijn moeder”.
Ook staan gedichten van haar in diverse Veldeke publicaties en in de bundel “Ospel dorp in gedichten” (zie
het keuzemenu de knoppen Publicaties en Projecten).

Verder droeg ze ook nog regelmatig eigen schrijfsels voor bij Eijnderhoof Nederweert-Eind en tijdens de
open dagen van molen De Korenbloem in Ospel. Tot groot plezier van haarzelf én het aanwezige publiek.
En alsof dat nog niet genoeg was, deed An regelmatig enthousiast mee aan schrijfwedstrijden.

Alles bij elkaar moet ze honderden gedichten en verhalen hebben geschreven. Thema’s die regelmatig
terugkwamen, waren: de natuur, ouder worden, dankbaarheid, genieten van het schrijven en lezen.

An was heel trots op haar kinderen en kleinkinderen en altijd positief ingesteld. Wij wensen Jan, Gerrie,
Pieter, Hanneke, Angeline, hun partners en de kleinkinderen veel sterkte en licht bij dit groot verlies. Wij
hopen dat An nu weer gelukkig samen is met Piet en Michel.

An, je was een mooi mens met mooie teksten. Wij zullen je missen, de SKO zonder jou is ondenkbaar!



Kleine dingen

Sinds onheuglijke tijden

zijn er kleine dingen

die me mateloos verblijden

en waarover ik moet zingen

en over moet schrijven

ze laten zich niet verdringen.

De kersen en olijven

evenmin als de seringen

lieveheersbeestjes en vlinders

muziek en kleine kinders

bloemengeur en blauwe luchten

doen me van vreugde zuchten

ruisende regen over dorstige struiken

doet weer nieuwe bloemen ontluiken

De litanie van kleine dingen

daar kan ik eindeloos van zingen
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Gedachte rukt op

En monotoon

Van moeder op dochter
Van vader op zoon

De tijd hij houdt geen koffiepauze

Sarsven en De Banen

Op een bank bij de groene Banen

zaten wij in voorgaande jaren
herinneringen te vergaren

uitzicht op zilverreigers, zwarte zwanen

Vogels die tierelierend

de lente vierden

stil zaten wij daar te luisteren
af en toe wat te fluisteren

Ook bij 't Sarsven staat zo een bank

waarop wij zalig droomden zou het in de hemel ook zo zijn?
groene natuur rondom water en altijd misschien lentefestijn?
Mijn man is mij al voorgegaan hij zal daar op mij wachten

bij dat groene ven met die bank

dat zijn beelden die mijn alleen-zijn verzachten
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