
Gezeten aan de waterkant 
sla ik de statige reiger gade 
bewegingsloos tuurt hij 
naar ’t wateroppervlak 
geduldig wachtend 
op die ene passant 
die zijn honger zal stillen 
de beslissing valt 
op ’t juiste moment 
met een snelle trefzekere actie 
gelaafd en voldaan 
tevreden met zichzelf 
elegant en statig 
met beide poten 
stevig op de oever 
richt hij zijn snavel 
naar de zon 
genietend van het leven 
ware zijn karaktereigenschappen 
tot mijn eigendom gemaakt 
maar och 
’t zou zo 
niet-mij aanvoelen 
als leste ik mijn dorst 
met gestolen water 
 
 
Terry van Lierop 12 augustus 2010 
  



Genadeloos pashokje 
 
 
wat ik al lang weet 
lees ik in de spiegel 
van het hokje 
met het rimpelig gordijn 
ik zie het en ik moet 
helaas beamen 
een pondje groter 
dus ik moet weer aan de lijn 
 
bah jakkes, wat is dat 
nou weer vervelend 
ik mag geen knabbels meer 
zelfs geen glaasje wijn 
ze moesten al die spiegels 
maar verbannen 
wat zou dat nou toch 
gelukzalig zijn 
 
of een spiegel plaatsen 
die je smal doet lijken 
als op de kermis 
 in het spiegelend paleis 
dat je in korte tijd  
tot een spriet betovert 
dan wordt zo’n hokje 
nog een droom-paradijs 
 
 
Resi Faessen 
Mei 2010 
 

  



Dagboek 
 
 
Mijn lief geduldig papier 
Nooit tegengas of commentaar 
Zijn diepste zijn legde ik bloot 
Elke dag opnieuw, jaar na jaar 
 
Alles heb ik je toevertrouwd 
Geheimen waren bij jou veilig 
Je hebt nooit uit de school geklapt 
’t Geschreven woord was heilig 
 
Tot die bewuste dag in mei 
Ik je uit mijn bestaan verbande 
En ik jouw vellen rigoureus 
Een voor een verbrandde 
 
 
Jouw kennis is verleden tijd 
Bewijst weer de vergankelijkheid 
Van het ongeschreven weten 
Schrijven dus om niet te vergeten 
 
 
Resi Faessen 
Januari 2020  



Overvloed 

 

Hij denkt niet en hij voelt niet 

is slechts toegewijd in het moment, 

die pruimenboom 

 

Nu is het weer strakblauwe zomer 

Nu lost hij weer belofte in 

van oogst van nieuwe vruchten 

 

Voorbijgaand op het veldpad 

ben ik verrukt verbijsterd 

door dit zoete feest van pruimen 

In dat moment is er ruimte voor alles 

is de wereld pruimenboom 

 

 

Karin Vossen, augustus 2010 

  



Als je st i l  bent  
 
 
Als  je st i l  bent wieg je  
op het r itme van je hart  
Als je st i l  bent hoor je  
in  je oren zon en maan  
 
Als je st i l  bent groei je  
sterk genoeg om rots te z i jn  
Als je st i l  bent kr imp je  
klein genoeg om mee te gaan  
 
in  de hartslag van een cel  
in  de hartslag van een wereld  
 
in  de hartslag van een oceaan.  
 
 
 
Karin Vossen  
Apri l  2010 
  



Noordpool 
 
 
Het ademgat van de zeerob 
lokt smeltwater 
waar ijzige diepten 
zonnelicht absorberen 
Warmwaterstromen 
trekken golvend 
hun grillige sporen, 
verkruimelen 
het eeuwig drijfijs 
Voor eeuwig? 
 
In een kringloop 
van alle tijden 
smelten de ijskappen 
Voorgoed? 
 
 
Annie Kessels 
Januari 2010 
  



Onder de Amerikaanse eik 
geniet ik van de heerlijke rust 
 
Vol overgave smelt mijn gevoel in het niets 
 
Oh, wat is ze rond 
beter nog: rondborstig 
Zo warm van hart 
toegankelijk, gemakkelijk 
en zo opwindend 
Met volle teugen verlies ik mij in haar frisse geur 
Als kerkvensters traant dit juweeltje in mijn glas 
 
en voordat ik het weet 
 
laat ik de zoveelste wijnkurk knallen 
 
 
Anja Massee 
Augustus 2010 
  



 
Bloesem in mijn tuin 
 
 
Het land zo in stilte verzonken 
Sneeuwwitte pareltjes onder mijn voet 
Vrieskou in de winter 
 
Voorzichtig kruipt bloesem uit haar schulp 
Met een zee van frêle blaadjes, haar kroontjes geel 
staat de Reine Claude midden in het gazon 
 
De nacht blank van tijdloos licht 

maar 
door die verrukkelijke bloesemgeur 
en het zacht zoemen van bijen 

weet ik 
dat ze rijpen en voller worden met de dagen  

en tenslotte 
vruchten dragen 

 
 

Anja Massee 
Mei 2010 
  



Dagboek 

 

In mijn dagboek teken ik elke dag 

het bloempje dat ik dan plukken mag: 

een glimlach en een vriendelijk woord 

door mij gesproken of aangehoord 

Het leven is altijd levenswaard, 

dat zijn kleine goede dingen 

die de weemoed vaak verdringen 

die elk mens wel eens ervaart 

 

 

An Cuijpers  

februari 2010 

  



Zondag in de Peel 
 
 
Wattenwolken en blauwe lucht 
glimlachten tegen mij 
 
toen ik me met een zachte zucht 
neerzette op een kopje hei 
 
het windje kuste koelte 
in aromatische zoelte 
 
op mijn zakdoek uitgespreid 
zat ik in die peelweidsheid 
 
in verre omtrek geen enkel mens 
alleen ikzelf met die ene wens 
 
dat ik nog lang herinneren mag 
wat mijn neus heeft genoten  
      en mijn blik toen zag 
 
 
An Cuijpers augustus 2010 
 


