
Zwart-wit fotografie 

 

Golvende randjes 

volmaken het kleine formaat 

krullend, glanzend haar 

mantelpak en herenkostuum 

liefdevolle blikken 

armen verstrengeld 

hun toekomst 

rust in het verleden 

zwart-wit-grijstinten 

kleuren mijn emoties 

 

Terry van Lierop 

  



zandwoestijn 
glooiende golfbeweging 
verzengende zinderende hitte 
wazige luchtspiegeling, zinsbegoochelende desoriëntatie 
waanzin  
 
 
oceaan 
strakblauwe zee 
oase van rust 
spiegelend oppervlak, wijdse blik 
tsunami 
 
 
Ardennen 
majestueuze bomen 
kabbelende verwoestende beken 
ontblote wortels door watererosie 
geveld 
 
 
Resi Faessen 
Mei 2007 

  



Bramen 

 

De leegte van dit blad 

vult mijn avonduur 

 

druipend kruipend sluipend 

een visioen van paars-zwarte parels 

kwetsbaar van donkerrode sappen 

 

vullend smullend krullend 

smelt augustus in mijn mond 

een pitje dwaalt nog even 

 

Het avonduur verstrijkt 

laat een belofte na. 

 

 

Annie Kessels, februari 2011 

  



Vlucht 

 

Ik zit op ons bankje  

voor het huis, 

de geur van pas gemaaid gras 

trekt in mijn huid. 

Op deez’ warme avond 

waait warme lucht  

over me heen. 

’t Is zacht voor de tijd van het jaar. 

Tevreden kom je naast me zitten. 

 

Stil luisterend horen we, 

bijna geluidloos, 

het klapwieken van vleugels. 

Aan de hemel zien we  

een vlucht ganzen 

aan ons voorbij trekken. 

 

 

Ana Massee, mei 2011 
 


