
Verlaat verdriet gedicht 

Nina Vergoossen verloor haar ouders op jonge leeftijd. Ze was 6 jaar toen haar moeder overleed 

en 27 jaar toen haar vader overleed. Door het overlijden van haar moeder is haar veilige basis, die 

ieder kind nodig heeft, weggevallen. Vele jaren heeft ze dit verdriet met zich meegedragen. Dit 

verdriet vanuit jong ouderverlies van lang geleden noemen we verlaat verdriet. 

Door de geboorte van Nina’s dochter in 2023 is haar verlaat verdriet naar de oppervlakte gekomen 

en heeft zij hier woorden aan gegeven. Zo is haar gedichtenbundel ‘Verlaat Verdriet Gedicht‘ 

ontstaan. Ze weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het leven met jong ouderverlies soms kan zijn. 

De gedichten zijn bedoeld om herkenning te bieden, hoop te geven en een hart onder de riem te 

steken. 

‘Verlaat Verdriet Gedicht’ is er voor jou als jij jong ouderverlies hebt meegemaakt, ook als dit 

verlies al van lang geleden is. Het biedt herkenning, erkenning en troost. Je bent niet alleen! Laat 

dit verhaal in het licht blijven. Deel, stuur het door naar iemand, reageer of tag iemand die zich 

hierin herkent 

De bundel is te koop via Nina’s website: ninavergoossen.com of via de volgende verkooppunten: 

• PNails by Petra Ospel 

• Buitencentrum De Pelen Ospel 

• Bruna Nederweert 

• Bruna Weert 

• Cigo van Bun Weert 

• Vivant Leuken Weert 

• De Kleine Tovenaar Roermond 

Wil je dat zij een keer haar verhaal kom delen? 

Delen doet helen. Je kunt een lezing boeken door mij een bericht te sturen via haar website. 

http://ninavergoossen.com/

