
Sta even stil in deze jachtige tijd 
bij het kruis waaronder de mensheid lijdt 
 
Weest blij als u het niet hoeft te dragen 
Draagt u wel, kunt u hier sterkte vragen 
 
Als u hier bij stil heeft gestaan 
zult u getroost weer verder gaan 
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Kanalen 
 
 
Vaak kijk ik bij dit hekje 
vol bewondering naar dit plekje 
Een reiger staat er te vissen misschien 
ook kun je er het ijsvogeltje zien 
 
De Noordervaart kan je ’s winters bekoren 
met schaatsers als het hard heeft gevroren 
 
Verder, bij de viersprong der kanalen, 
vertraagt de schoonheid mijn pedalen: 
laaiende toortsen van bloeiende brem 
markeren het fietspad in mei 
Ik gehoorzaam dan mijn innerlijke stem 
en ga hier niet zomaar voorbij 
 
Ja ik heb mijn hart verpand 
aan de kanalen in ’t Nederweertse land 
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De windmolen 
 
 
In Ospel maalde De Korenbloem 
van oudsher al van koren bloem. 
 
Zijn wieken dansten als speelse makkers 
en de bloem ging naar de bakkers: 
 
drie bakkersgeneraties 
die maakten creaties 
van lekkere vlaaien en dikke mikken. 
Dat was naar de zin van de Ospelse Vlikken. 
 
Niet alleen het meel leverde de molenaar trouw: 
de molenaarsdochter werd zelfs bakkersvrouw. 
 
De molen staat hier al veel jaren 
in ’t hart gebakken van de Ospelnaren. 
 
 
Ze willen haar als monument bewaren! 
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