
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

IN BEWERKING (februari 2026) 

 
Hoe het begon… 
 
De zussen An Cuijpers en Mia Frenken organiseerden begin 1990 de eerste PoëzieAvonden in Ospel. 
(zie menu Welkom -> 25 jaar SKO). Tijdens een van die PoëzieAvonden was er in het publiek een 
groepje deelnemers aanwezig aan de cursus autobiografisch schrijven o.l.v. psycholoog Willem 
Smits uit Altweerterheide. Peter Massee was daar één van. Tijdens deze avond greep hij spontaan 
zijn kans toen hij op het podium stond: hij riep geïnteresseerden op om een eigen Schrijverskring in 
Ospel op te richten. Dit was een gouden initiatief! Op 17 maart 1994 kwam de SKO voor het eerst 
bij elkaar.  
 

Hoe werkt nu zo een schrijversgroep? 

 

Wij komen ongeveer één keer in de zes weken bij elkaar. 

We dragen onze schrijfsels aan elkaar voor en daarna ontstaan er soms levendige reacties, 

suggesties en tips. 

Op het einde van zo een middag trekken we twee woorden uit het beroemde trommeltje van Anja. 

Die dienen dan als huiswerk voor de volgende keer. Maar we zijn niet verplicht om over een van die 

twee woorden te schrijven. 

 

        

zomer 2000, fietstocht naar Heibloem          zomer 1999, Letterk. Museum Den Haag  en Scheveningen 



 

Wat deden wij zoal? 

 

In het verleden maakten we ieder jaar een cultureel uitstapje. Daar keek de hele groep naar uit! Af 

en toe verzinnen we nu ook nog wel een reden voor een feestje         

Zoals:  
Organisatie van onze 17 Winter Poëzie Avonden ((menu Project, bundel -> 25 jaar SKO) 
Regelmatig publicaties in Het Weekblad voor Nederweert 
 Uitgave van bundels in eigen beheer: “Heksenketel” “Droombeelden” “En dan weer verder te 
gaan…”en “Boekje vol bomen” (zie menu Publicaties -> publicaties) 
 Projecten:  
       * schilderijen Anja Massee, Haiko Kessels en Gerrie Cuijpers (gedichten) 
       * n.a.v.  vlekken:  ”Ik zie ik zie wat jij niet ziet” (gedichten) 
       * “Intuïtief tekenen” en “Voordracht” 9workshops) 
       * medewerking aan CKV-project Citaverde College Nederweert 
       * opluistering van info-avond Dorpsraad Ospel 
 … en nog veel meer! 

Voor meer info: zie ons artikel over 25 jaar SKO (menu Project, bundel -> 25 jaar SKO) 

 

 
Aug 2007: Cesar Code, speurtocht Maastricht 

 

 

 

Dit zijn we dan! 
 
José Bergh-Berben (Ospel) 
 

 
 
Mijn grootste hobby's zijn:  

Vooral héél veel lezen, liefst thrillers. Koken (lees dus ook kookboeken 😊) en daarnaast natuurlijk 
ook schrijven.  
Vaak word ik getriggerd door muziek en foto's, of uiteraard de woordjes uit ons beroemde blikje. 



Meestal schrijf ik korte verhalen (en raar maar waar- er gaat altijd wel iemand het hoekje om in 

mijn verhalen 😊).  
Maar ook dichtsels in allerlei vormen, of recensies, het liefst schrijf ik met een knipoog.  
Levensmotto: Met een hoofd vol letters moet er zo af en toe wel iets leesbaars uitkomen. 
 
Resi Faessen-Teeuwen (Nederweert) 
 

 
 
Na omzwervingen door Zuid Nederland kwamen mijn man en ik in Ospel terecht, waar we 13 jaar 
gewoond hebben. Uiteindelijk hebben we in het centrum van Nederweert ons definitieve thuis 
gevonden. 
Ik ben al bijna 20 jaar lid van de SKO. Een van mijn passies is het schrijven van gedichten en af en 
toe een verhaal, in een kort maar krachtige stijl. 
Wat lezen betreft gaat er voor mij niets boven een heerlijke thriller van bijv. Tess Gerritsen. 
 
Annie Kessels (Nederweert)  
 

        
 
Uitdaging: probeert in een paar woorden alles te zeggen wat haar roert. Onder tijdsdruk, op 
het laatste nippertje, schrijft ze op haar best! Levensmotto: in verbinding met je medemens ligt je 
rijkdom. 

 
Terry van Lierop (Nederweert)  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kan op papier veel creativiteit en emoties kwijt. Schrijft o.a. hartverwarmende korte verhalen. 



Zij heeft prachtige natuurwandkleden gemaakt  (menu Project, bundel -> natuurwandkleden Terry). 
Verder heeft Terry geschreven: 
de prachtige verhalenbundel Tuin der verborgen tijden en  
de boeiende roman Isa vs. Lewy Body, over dementie (menu Project -> de desbetreffende 
artikelen). 
    
Anja Massee (Meijel)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anja heeft altijd al iets met taal gehad en schrijft heel poëtisch in een geheel eigen, dromerige stijl. 
Voor het slapen gaan las ze eerder altijd een gedicht uit één van de bundels op haar nachtkastje. 
Ook  heeft ze veel prachtige schilderijen gemaakt. Tegenwoordig vindt ze rust en inspiratie in 
kleuren en wandelen. Actief schrijven lukt haar niet meer zo goed maar ze geniet volop van onze 
bijeenkomsten en ze zoekt daarvoor altijd een prachtig oud gedicht uit.   
 
Nina Vergoossen, Ospel 

 

Sinds enkele jaren woonachtig in Ospel. Mijn man is van Ospel en het bevalt me hier prima.  
Sinds mijn jeugd hou ik al van schrijven. Ik verzon verhalen en vertelde het aan iedereen in mijn 
omgeving, of diegene het nu wilde horen of net.  
Verhalen zorgen voor verbinding. Schrijven werkt helend en geeft de lezer iets om zich in te 
herkennen. 
Ik ben een creatief persoon en hou ook erg van lezen.  
Ik ben blij dat ik mijn passie voor het geschreven woord en mijn woordenbrij nu kan delen met de 
dames van SKO en met jou als lezer. 
 
Gedichtenbundel “Verlaat verdriet gedicht” ->  Schrijver Nina Vergoossen wil rouwproces rondom 
jong ouderverlies podium geven - Nederweert24 

Soundtrack van Onze Millenniumbug — een mozaïekroman over verlies, veerkracht en de power 

van muziek       •              Te vroeg volwassen worden •   Muziek als emotioneel anker •         Schrijven 
als kompas.  

Prachtige roman, nog niet gepubliceerd. 

https://www.nederweert24.nl/2025/05/03/schrijver-nina-vergoossen-wil-rouwproces-rondom-jong-ouderverlies-podium-geven/
https://www.nederweert24.nl/2025/05/03/schrijver-nina-vergoossen-wil-rouwproces-rondom-jong-ouderverlies-podium-geven/


Verder deed ze in april 2024 en april 2025 in de gemeente Nederweert mee met de 
verhalenestafette met als thema  laaggeletterdheid.  

Karin Vossen, Weert 
 

 
 
Speelt graag met klanken en ritmes in haar gedichten. Publicaties: gedichtenbundel “Zaad” en CD 
“Dans van een druppel”. (Zie menu Publicaties -> publicaties). Geniet er enorm van wanneer ze haar 
dichtsels of verhalen mag voordragen, bijv bij TekstVerslaafd en Gouden Zinnen. 
Levensmotto: Verbeter de kleine wereld om je heen. Want je weet niet hoe ver de rimpels dragen 
van al die  steentjes over het water. 
 
 
Niet meer onder ons 
 
(Zie menu “Welkom”-> de in memoriams) 
Wij missen nog steeds de volgende lieve, bijzondere, overleden leden. Met hun sprankelende 
persoonlijkheden en geheel eigen schrijftalenten gaven zij de SKO kleur. Dankjewel Ad, Peter en An 

    
 
Ad Parent   + 2 december 2003 

 

 
Peter Massee   + 25 januari 2019 
 

 
 
 
An Cuijpers-Rutjens   + 21 juli 2024 



 

 
 


